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Samen weg

en thuiskomen
inde natuur

Het is lang geleden dat jullie
samen even weg waren,

een goed gesprek voerden,
samen ‘ontprikkelden’ in

de natuur... De hoogste

tijd dus! Lekker buiten het
seizoen. De kinderen gaan
niet meer mee, je hebt alle
tijd aan jezelf. Maar ver weg
hoeft helemaal niet. Bij
Center Parcs kom je thuis

in de natuur. In eigen land,
of net over de grens in Belgié
of Duitsland. Aan een meer
of in het bos; forest bathing
zal je goed doen. Samen
actief ontspannen en dan
helemaal zen terug naar
huis. Wat zal dat goed
voelen...

Vast een voorproefje? Geniet
van dit mini-magazine!

BOSBADEN

Een weekje relaxen in de Eifel
voelt als een warm (bos)bad
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Inspiratie voor nieuwe energie
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Wakker worden in weids
Drenthe. Weldadig!
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...de wind door je haren
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En ruimte voor elkaar,
in het ultieme buitenleven

11

14

17

18




Bosbaden
in de Eifel

Vanaf de ‘61 naar Basel duiken
we bijna letterlijk de rust in.
Binnen drie minuten maakt
het geweld van de Autobahn
plaats voor een dichtbegroeid,
groen bos en een kronkelende
weg. We zijn onderweg naar
de Eifel. Hier kun je baden in
het groen! Dat wordt relaxen,
een hele midweek lang,.
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aar het bos begint, openbaart zich
Ween wereld van ontspanning. Er is een
naam voor: forest bathing. Letterlijk: baden
in het bos. Dat is wat we gaan doen hier in de
Eifel, onze zintuigen openstellen voor de rust
van de natuur. Wandelen tussen de bomen,
de frisse geur van hars en aarde opsnuiven.
Luisteren naar het ruisen van de wind. Men
zegt dat de dagelijkse stress hier als sneeuw
voor de zon verdwijnt. Na een dag buiten
voel je je gezond en fit, klaar om je morgen
wéér onder te dompelen in de natuur. In het
gebied dat nu Eifel heet, waren een miljoen
jaar geleden vulkanen actief. Die hebben een
geologisch interessant landschap gevormd.
Waar ooit kraters vuur spuwden, glooit nu

Waarom haasten?
De Eifel ligt nog
een hele week aan
onze voeten

een lieflijk laaggebergte, een paradijs voor
rustzoekers. De Eifel bestaat uit bossen, heu-
vels, witte dorpen, snelstromende beekjes en
ronde meren (Maare). Dat gaan we allemaal
ontdekken.

Een luxe verblijf

Eerst nemen we onze intrek in onze VIP
cottage. We zijn er nooit eerder geweest,
maar zodra we over de drempel stappen
voelen we ons thuis. En het is luxer dan ons
eigen huis. Want die privé-sauna, die hebben
we thuis niet. Ook de keuken is trouwens
ruimer. Heerlijk, daar gaan we deze week uit-
gebreid kokkerellen. De schuifpui gaat open.
Binnen loopt naadloos over in buiten: com-
fortabele loungestoelen met uitzicht op het
geboomte en daarachter een kronkelende
beek die tussen de heuvels verdwijnt. Laten
we onze vrije week maar eens op die stoelen
beginnen! We nemen er wat te drinken bij

en zijn heel tevreden over de keuze voor deze
fijne plek. We voelen aan alles dat we hier
mooie herinneringen gaan verzamelen.

g T—

Op je gemak

Morgen gaan we naar de historische stad
Monschau. Overmorgen blijven we op en
rond het park: lekker zwemmen en daarna
misschien een wandeling. En dat kasteel van
Cochem? Daar gaan we natuurlijk 66k heen,
de dag daarop. Tijdens het ontbijt de volgen-
de ochtend - de schuifpui weer wijd open —
besluiten we ons niet al te strak aan onze
eigen planning te houden. Plannen doen we
in het dagelijks leven al genoeg. Het is mooi
weer, dus we huren een fiets en gaan op
ontdekkingstocht. Waarom zullen we ons
haasten? De Eifel ligt nog een hele week aan
onze voeten. Een Maar, een rond meer in de
kraters van vroegere vulkanen, gaan we
sowieso bekijken.

Zwemmen in de openlucht

Het vulkaanverleden van de Eifel zien we

ook terug in Romeinse steengroeven en lava-
kelders. Er zijn nog altijd actieve geisers.
Musea en natuurparken maken het ontstaan
van het landschap z0 inzichtelijk dat het lijkt »

Center Parcs Park Eifel bij de plaats
Gunderath is onlangs helemaal
vernieuwd. De vrijstaande VIP
cottages hebben een eigen sauna.
Je loopt vanuit het park zo het bos in.
Fietsen en mountainbikes zijn te
huur.
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Ook in Frankrijk en Belgié kun je je compleet
in de natuur onderdompelen. Tussen de
prachtige steden Nancy en Straatsburg ligt
Center Parcs Les Trois Foréts. Hieris het
één en al groen om in te ontspannen.

Met de grootste spa van Center Parcs en
2-persoons VIP cottages met sauna en
wellness badkamer. Ook Center Parcs Les
Ardennes, midden in de afwisselende
natuur van de Ardennen (mountainbiken!
klimmen! kanoén!) is een bosrijk park.

In de buurt: de grotten van Han, de water-
vallen van Coo en de brouwerij van

La Chouffe.

of je bij het ontstaan ervan bent. We concen-
treren ons vandaag, op onze eerste volle dag,
op zo’n Maar, de Laacher See. Met de auto
rijden we er zo naartoe. Het is er prachtig!
Later in onze Eifelweek komen we ook nog
terecht bij de Pulvermaar, bij het plaatsje

Gillenfeld. Het is het mooiste openluchtzwem-

bad dat ik ooit zag. In de zomervakantie van
de scholen schijnt het er aardig druk te zijn,
maar leve het laagseizoen: slechts drie zwem-
mers en één roeibootje glijden door het
diepblauwe water, omringd door oude beu-
kenbossen. Door die bossen kun je wandelen.
De frisse wind opsnuiven, de zon op je huid
voelen. Forest bathing, dus. Dat is precies wat
we gaan doen op onze derde dag.

De stilte van de natuur

Het genieten begint al in de auto. Op weg van
de ene Maar naar de andere wisselen bossen
en glooiende velden elkaar af. We zien herten
oversteken. Een buizerd vliegt een stuk met
de auto mee tot hij in duikvlucht op een
weiland afschiet. Overal staan grofgezaagde
houten bankjes, vaak bij een Mariakapelletje
op een kruispunt. We kletsen wat af deze
week, dat was ook de bedoeling. Maar een
kwartiertje rusten op zo’n bankje doet ons
abrupt in stilte vervallen. Meditatief zitten we
in het groen te staren. We zwijgen in harmo-
nie. Dat is wat deze omgeving met je doet. m

Ditis allemaal in de buurt

e Wildpark in Daun e Bitburg, van het bier
e Manderscheid met smalle straatjes en
twee burchten e veel meer dorpen met
stevige burchten en romantische kastelen
e leuke lunchplekken e het circuit in

Nirburg e de Eifelsteig: 300 km wandel-
route ® Geierlay-hangbrug: de op een na
langste van Duitsland e wijngebied De
Moezel o fietsen, wandelen en langlaufen
door het vulkanische landschap e gezelli-
ge terrasjes ® het kleine maar leerzame
Vulkaanmuseum in Daun.

In het bos verdwijnen je zorgen als

sneeuw voor de zon
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De natuur is een zelthulpboek zonder woorden

Ik ben opgegroeid op de zuidelijke rand van
de Utrechtse Heuvelrug. Daar waar de uiter-
waarden van de Rijn en de bossen rond
Amerongen nooit ver weg waren.

Toch heb ik altijd een wat afstandelijke ver-
houding gehad met wat wij ‘De Natuur’ noe-
men. Zat misschien teveel in mijn hoofd en in
de boeken, en vergat de omgeving te lezen
waar ik woonde.

Dat veranderde allemaal toen ik met een Zuid-
Afrikaanse vrouw trouwde die gewend was in
de Cederbergen rond Kaapstad in de open-
lucht te bivakkeren en de natuur zag als het
grote organisme waarvan wij deel uitmaken.
Het was een beetje met vallen en opstaan
maar ik moest veranderen. Want ook mijn drie
kinderen bleken tot klimgeiten op de Tafelberg
uit te groeien en kenden al snel meer van onze
planeet en het dierenrijk dan ik. Het is nooit te
laat om je Verwysingsraamwerk (Afrikaans
voor ‘perspectief’) te veranderen en eerlijk
gezegd was dat ook nodig, want ik liep tegen
de grenzen van mijn verstand aan.

Als je iets kunt ervaren in de natuur, dan is
het dat: je komt thuis in het organisme waar-
van je deel uitmaakt. Ga maar eens onder een
boom liggen en je ziet je hele leven in de ver-
takkingen van de kruin met daarachter de
wolken. En onder de grond ligt nog zo’n won-
derlijk vlechtwerk van wortels. Voor een
Belgisch tv-programma werd ik vier dagen
alleen gedumpt in een bos in de Ardennen.
Een Bos in een bos. Een louterende ervaring.
Te midden van de bomen stond een piano
waarop ik samen kon spelen met de vogels en
de wind. Op een dag vond ik de dwarsdoor-

COLUMN

StefBos (1961) is singer-
songwriter en woordkunstenaar.
Hij heeft iets met het buiten
leven. En schreefvoor ons deze
column. Stef tourt momenteel
door Zuid-Afrika, Namibié,
Nederland en Belgi¢ met de
voorstelling ‘Bloudruk.

snede van een boom en zag wederom mijn
leven passeren in de jaarringen: de ene ring
nog grilliger dan de ander met af en toe een lit-
teken van een blikseminslag. Ik dacht: Bos, je
rent altijd maar vooruit. Kijk nou eens naar die
houten landkaart en ga terug naar waar je
vandaan komt. Dan is het beter te bepalen hoe
je verder wilt gaan. De natuur is een zelfhulp-
boek zonder woorden.

Voordat we werden bekeerd tot het christen-
dom was de natuur onze god, de eik heilig en
waren de heksen onze apothekers. Want veel
medicijnen lagen voor het oprapen om ons
heen. Ook de muziek speelde een rol: die kon
ons in een trance brengen die een gevoel van
troost, weemoed en levensvreugde gaf.
Daardoor konden we onszelf ontstijgen naar
het grotere geheel waarvan wij allemaal deel
uitmaken. Al jaren is dat wat er bij mij gebeurt
op het podium als het een mooie avond is. Ik
ontstijg mezelf, laat mijn ego achter en word
één met het lied en het verhaal. Vorig jaar
speelde ik een voorstelling met Rob Chrispijn,
een groot tekstschrijver en: hij is een vogelaar.
Weet alles van paddenstoelen. We speelden op
een mooie septemberavond in de Andreuskerk
in Amerongen, en kort voor de voorstelling
maakten we een wandeling. Ik kreeg de mooi-
ste biologieles ooit over vogels en hun gedra-
gingen, en het paddenstoelennetwerk dat zich
onder de grond bevindt. Het werd een wonder-
lijke avond. Alles wat we tijdens de wandeling
hadden gezien deed mee in onze verhalen. Als
je op het podium een deel wordt van een groter
geheel, hangt er magie in de lucht. m

OPLADEN

Samen
naar buiten!

Wist je dat mensen die dagelijks

90 minuten actief zijn in de natuur,
minder negatief over zichzelf denken
en minder last hebben van stress?
Wandelen in de buitenlucht boost
tegelijkertijd je immuunsysteem

en zorgt voor betere slaap. Kortom,
de natuur s je beste vriend. We
tippen vijf activiteiten in het bos,

de bergen en op of rond het water,
waar je samen ontsnapt aan de
hectiek van alledag. Zo laad je jezelf
weer helemaal op.

l ‘ Struinen door de
Hollandse duinen

Wat is er rustgevender dan een wandeling
door wuivend helmgras en over glooiende
zandduinen? Met de frisse zeewind door je
haren en je blik op de horizon. Of wat dacht
je van een romantische picknick in een
duinpan, terwijl je Europese bizons spot?
Hiervoor hoef je echt geen dagen in de auto
te zitten, want het is allemaal mogelijk in
Zandvoort aan de Noordzee. Ingeklemd
tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland
en de Amsterdamse Waterleidingduinen
vind je Park Zandvoort. Boek je een
Hotelsuite, dan zie je de branding vanuit je
bed. Wedden dat je met nieuwe energie en
vol nieuwe inzichten thuiskomt? »
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2 ‘ Waterpret op en rond
het Eemmeer
Op enrond de Randmeren verveel je je geen
moment. Kajakken, suppen, zeilen, zwemmen
of vissen. Met de veerboot naar het historische
vissersdorp Spakenburg. Een vakantie in
deze regio staat sowieso in het teken van
water. Maar ook liefhebbers van groen komen
hieraan hun trekken. Het Horsterwold is het
grootste aangelegde loofbos van West-Europa,
waar reeén, damherten en vossen leven. Struin
samen in de voetsporen van de wilde kudde
Konik paarden, die al grazend ervoor zorgen
dat bos, graslanden en moeras niet verloren
gaan. En dan in de avond samen onder de
sterren ontspannen in je ‘eigen’ bubbelbad,
op het terras van je Wellness cottage in Center
Parcs De Eemhof. Hoe romantisch is dat? Je
keert herboren huiswaarts.

3 ‘ Zen bij de
Zuiderburen
Uitgestrekte bossen, een fossiel duingebied
met zeldzame 1000 jaar oude kalkarme
duinen, de natuurin zijn puurste vorm. Als
je ergens nieuwe energie kan opdoen, is het
hier, in d’Heye. Het natuurreservaat ligt op
steenworp afstand van het langste strand
van Belgié, waar je behalve zonnebaden ook
flink kan uitwaaien. Het nabijgelegen dorp
De Haan staat bekend als mooiste Vlaamse
kustplaats. Witgepleisterde vakwerkgevels,
rode daken, torens en balkonnetjes, je gaat
hier terug in de tijd van de Belle Epoque. In
het gelijknamige Park De Haan is het volop
genieten in een VIP Lakeside cottage. In een
luie stoel op je terras aan het water, tijdens
een relaxte massage of in je ‘eigen’ infrarood
sauna, je komt gegarandeerd tot rust.

Als je ergens
nieuwe energie
kunt opdoen is
het hier, in d’'Heye

4 ‘ Hooginde
Duitse bergen

Skién in de winter, nordic walking of mountainbiken

in de andere seizoenen. Het Duitse Sauerland is
een walhalla voor sportievelingen. In ‘Het Land van
100 bergen’ laat je het dagelijks leven even voor
wat hetis. In de ochtend is het verstand op nul

en gaan. Sneller, sneller, hoger, hoger, genietend
van adembenemende uitzichtpunten. Zodat je in
de middag alle tijd hebt om je onder te dompelen
in de serene rust van Spa Deep Nature®, een
saunacomplex inclusief zoutgrot en hamam in Park
Hochsauerland. Of geniet van de rust en elkaar

in je VIP cottage, waar een privé bubbelbad en
infraroodsauna op je wachten. Wat je ook doet, het
wordt bijtanken in het kwadraat.

5 ‘ Het goede

Franse leven
Dichtbegroeide bossen, kleurrijke cottages
met veranda aan een kristalhelder meer, een
withouten vuurtoren. Is dit Noord-Frankrijk?
Aan het meervan Ailette, waan je eerderin
Canada. Hier wil je maar één ding: je gauw
neervlijen op het strand aan het meer.
Natuur en cultuur gaan in deze regio hand
in hand. Een mooie erfgoedwandeling is de
klim die de ‘onderstad’ met de ‘bovenstad’
van het nabijgelegen Laon met elkaar
verbindt. Na 210 treden bereik je de top van
de kathedraal en word je getrakteerd op een
adembenemend panorama. Liefhebbers
van bubbels moeten naar Reims, dé Franse
champagnestad. Onderweg kom je overal
champagnekelders tegen. Drie keer raden
wat je daar kunt kopen! Met een glas
bubbels en een goed gesprek sluit je de dag
af in een avondzonnetje op de veranda van
je cottage in Center Parcs Le Lac d’Ailette.
Santé! Op het goede Franse leven!m



UITGERUST EROPUIT

Journalist Annemarie Bergfeld (1963) ontvluchtte de drukte
van haar stadse leven en werd in alle rust wakker in een knusse

VIP cottage in Center Parcs De Huttenheugte in Drenthe

renthe! Daar kwam ik vroeger

met mijn ouders op fietsvakan-

tie. Ik weet nog hoeveel indruk

de donkere bossen en uitgestrek-
te heidevelden op me maakten. En
de dorpen met hun rietgedekte boerderijen.
De pannenkoeken die we aten. De hunebed-
den! Zou het Drenthe dat ik me herinner nog
bestaan? Toen ik een cottage vond bij Center
Parcs De Huttenheugte, was de beslissing snel
genomen. Man en ik gaan samen een week-
endje weg. Wij gaan Drenthe herontdekken!
Drenthe is niet bedoeld om doorheen te racen.
Dus doen we eerst rustig nog wat dorpjes aan
voor we inchecken in onze cottage. Gees,
Oosterhesselen, Aalden, Meppen en Zweeloo
liggen niet ver van onze route. En ja hoor... Ik
kan niet zeggen dat ik de dorpen herken,
maar ik krijg wel meteen dat gevoel van vroe-
ger: hier is het knus, vriendelijk en gemoede-
lijk. De rieten daken van de Saksische
boerderijtjes reiken tot dicht bij de grond, tus-
sen de huizen zie ik kleine boomgaarden en
paardenweitjes. En weitjes met schapen.
Schapen... natuurlijk, dit is tenslotte Drenthe.
Oud-Aalden slaat alles met zijn hoge eiken
rond de brink en de zwart geteerde schuren.
We slenteren over de brink en over de
Koemarsendrift, de straat waarover de koeien
naar het land werden gedreven. En we lopen
tegen pannenkoekenboerderij ‘t Hoes van
Hol-An aan: Drenthe op z’n best. Het zou me
niet verbazen als ik hier als klein blond meisje
aan een gigantische pannenkoek heb gezeten.
Het zuidoosten van Drenthe is niet het meest

Twee merels
zingen ons wakker.
De natuur wacht

bosrijke deel van de provincie, maar het com-
pleet vernieuwde De Huttenheugte is daarop
een uitzondering. Dit park is een bos op zich!
Als we het terrein oprijden, worden we wel-
kom geheten door uitbundige vogelgeluiden.
In onze cottage (fijn en comfortabel ingericht,
met de luxe van een open haard, eigen sauna,
terras met barbecue en heerlijke ligstoelen)
hebben we het beste van twee werelden:
bomen rondom én water voor de deur. Het
park ligt aan een fors meer, in ongeveer een
uur loop je eromheen. Willen we meer zien,
dan kunnen we nog een Van Gogh-fietsroute
volgen. Bijna anderhalve eeuw geleden woon-
de hij hier. ‘Drenthe is zoo mooi. Het is onbe-
schrijflijk schoon’, schreef hij aan zijn broer
Theo.

‘s Avonds chillen we bij de king size tv. Toch
betrap ik me erop dat mijn blik steeds naar
buiten afdwaalt. Meerkoetjes scharrelen door
het riet, aan de overkant gaan steeds meer
lichtjes aan. Pure romantiek. Als we klaar zijn
met de tv, draaien we onze stoelen naar het
raam. Met een drankje erbij bedenken we wat
we morgen kunnen doen. Coevorden ontdek-
ken? Door de weilanden naar Dalen wande-
len? Naar het Drents Museum in Assen? Daar
hebben ze altijd fantastische tentoonstellin-
gen. Fietsen huren? We zijn hier tenslotte in
fietsprovincie nummer 1. We zijn er nog niet
uit als we gaan slapen. Na een lange, stille
nacht word ik gewekt door het gezang van
twee merels. Ik schuif het gordijn open en
kruip nog even terug in bed. Door mijn oog-
haren lig ik naar de bomen te kijken en te
luisteren naar iets wat op een eendengevecht
lijkt. De merels zingen onverstoorbaar door.
Ik zou zo nog uren kunnen blijven liggen.
Maar dan hoor ik dat het bestelde ontbijt
wordt gebracht. En... Drenthe wacht! »
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ALLES OP EENRIJ

WATCenter Parcs De Huttenheugte
WAAR Tussen Dalen en Coevorden
in Zuidoost-Drenthe

BIJZONDER Het pas vernieuwde
park biedt Comfort, Premium

en VIP cottages aan. De VIP
cottages hebben een inpandige
infraroodsauna en regendouche;
services als ontbijt zijn bij te
boeken. De Huttenheugte biedt
tal van faciliteiten.

® |n de centrale Market Dome
zijn shops en café-restaurants
waar je van ‘s ochtends vroeg
tot ‘s avonds laat terechtkunt.
Of haal je boodschappen in

de Foodstore om gezelligin de
cottage te koken.

® Je kunt erzwemmen en kano’s,
sups en fietsen huren. Voor
hengelaars: het meer zit boorde-
vol vis. Sommige cottages
hebben een eigen vissteiger.

EN DAN... 0P PAD!
COEVORDEN

Coevorden, een kwartiertje
fietsen, is de oudste stad
van Drenthe met het enige
overgebleven kasteel van de
provincie aan een fijn park.
Langs de haven staan mooie
oude pakhuizen. Let ook op
de gevels in winkelstraat
Friesestraat, vooral de
renaissancegevel van nummer
9 is een bijzondere!

HUNEBED HIGHWAY

De N34 tussen Coevorden en
Zuidlaren, in Noord-Drenthe,
is Hunebed Highway. Van de
52 hunebedden die Drenthe
kent, liggen er 47 vlak bij deze
weg. Roodblauwe borden
langs de route geven aan waar
ze precies liggen. Maak een
langere stop bij een van deze
steengraven voor een mooie
heide- of boswandeling.

BARGERVEEN

Een halfuurtje met de auto en
je bent bij het grootste over-
gebleven hoogveengebied van
Nederland: het Bargerveen.
Hier beleef je oorverdovende
stilte en trillend veen onder je
voeten. Niet vervan de ingang
tot het gebied in Weiteveen
staat de grootste schaapskooi
van Nederland, te bereiken
over een historisch voetpad.

HET BESTE1)S

Het ambachtelijke ijs van
Talenti in Gees is tot ver buiten
Drenthe bekend. De ijssalon
bevindt zich op een boerderij.
De koeien leveren de melk
voor het ijs! Fietsers en
wandelaars strijken graag
neerop het terras, ook voor
lunch, koffie of thee. m

GELUKIS..
de wind in je haren

Geluk zit in kleine dingen. Niet

| tastbaar, maar een gevoel. De

B ' liefde voor familie en vrienden.

= Romantiek voor twee. Na een

stevige regenbui klaart het op.

De zon piept tussen de wolken e
door. Een regenboog kleurt de e
hemel. Jij met je blote voetenop |
de steiger. Het zachte klotsen
van de golven. De verkwikkende
geurvan het dennenbos. Warme
stralen op je huid. Wind die door
je haren wappert. Vrijheid.

n Leeuwen

/



De kinderen het huis uit,

nu ligt de wereld opnieuw
voor ons open, hadden we
bedacht, maar soms lijkt het
alsof we een slaaf zijn van
onze agenda. Vroeg opstaan,
lange dagen op het werk,
snel avondeten en daarna
nog naar de sportclub. Zo
vliegen de weken voorbij.
Totdat we samen besluiten
ruimte te maken in onze
agendas. We gaan — zomaar
buiten de vakanties om —

op avontuur. Spontaan.
We-time op een prachtige
plek zuidwaarts.
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ns leven laten leiden door de agenda,

we lijken wel gek. We hoeven niet
meer voor de kinderen te zorgen, kunnen
— als we ruimte maken - fijn buiten het
hoogseizoen gaan. Vrijheid blijheid.
Spontaan doen waar je zelf zin in hebt,
een weekend weg samen. Of langer mis-
schien wel. Even focussen op elkaar. We
stappen in de auto. Op slechts een kleine
twee uur rijden zijn we in het mooiste
natuurgebied van Belgi€, Nationaal Park
Hoge Kempen. We checken in bij Terhills
Resort, dat op loopafstand van dit
nationale park ligt. Wat een plek is dit...
In het uitgestrekte natuurgebied zwerven
we eindeloos langs heidevelden, zanddui-
nen, dichte bossen en romantische ven-
nen. Wat een verschil met de drukte thuis!

Na één dag zijn we al helemaal tot rust
gekomen. In dit gebied werd vroeger
steenkool gewonnen. Het gruis

en afval werd op hopen gegooid die tot
groene heuvels uitgroeiden, zogenaamde
terrils. Na 1987, toen de steenkoolwinning
was beéindigd, ontstond hier een mooi
samenspel van natuurlijke wildernis

en industrieel erfgoed. Met het mooiste
panorama van Vlaanderen: vanaf het
uitzichtpunt boven op de terrils liggen de
Hoge Kempen en de waterrijke Maasvallei
aan onze voeten.

Een plek voor ons alleen

Niets werkt zo goed om bij te tanken als
veel tijd doorbrengen in de natuur. Een
comfortabel onderkomen helpt, dat ook. »

Actief in de buitenlucht

Na al dat uitrusten is het lekker om te
bewegen. Terhills Resort heeft ruime moge-
lijkheden. We volgen een yogasessie,
suppen op het meer en zwemmen in het
gecombineerde indoor/outdoorbad Aqua
Garden met infinity pool (al dan niet met een
begeleide Aqua Workout). Of we huren een
fiets. Ook populairis het Outdoor Fitness-
parcours: de toestellen midden in de mooie
natuur dagen ons uit tot een combinatie van
fitness- en bootcampoefeningen. Geschikt
voor alle leeftijden.
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In Terhills Resort trekt je blik steeds naar buiten:

het strand. het meer, de lucht

De tijd dat we met een matje en een
klein tentje op reis gingen, ligt ver
achter ons. De cottages in het park
zijn heel stijlvol gebouwd. We zitten
midden in het groen, met de buren
op een behoorlijke afstand. De sfeer
is rustig en gemoedelijk, zeker
buiten de schoolvakanties hoor je
niets anders dan zingende vogels

en het zachte geruis van de bomen.
Ook riant zijn de badkamer met
regendouche en de slaapkamers met
kwaliteitsbedden. De cottages zijn
luxe van opzet, met een eigen sauna
en open haard.

Na een weekje in dit lustoord kunnen
we er weer tegenaan! m

u Wellness in een
tempel van ontspanning
Elaisa Energetic Wellness
kijkt uit op hetzelfde
meer als de cottages van
Terhills Resort. Deze
tempel van ontspanning
is gespecialiseerd in
wellness-behandelingen,
massages en retreats die
gebaseerd zijn op de
oude culturen van de
Maya’s, Inca’s en
Egyptenaren.

B Zoek het zuiden op
Maastricht ligt op slechts
25 km afstand. De zuide-
lijkste en meest elegante
stad van Nederland is
een dagtripje waard.

Shoppen voor
verleidelijke prijzen

De kleurrijke Designer
Outlet Maasmechelen
Village ligt op slechts 2,5
km van Terhills Resort.
Er zijn meer dan honderd
boetieks (met méér dan
verleidelijke prijzen).

o Culinair genieten

De enorme glazen puivan
Terland Restaurant, in
Terhills Resort, trekt onze
blik steeds naar buiten:
het strand, het meer, de
lucht. Maar we besteden
vooral ook aandacht aan
wat er op ons bord ligt,
ditis het beste van het
seizoen.

COLOFON & INFO
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